
 



 

SECRETARIAATSNIEUWS 

EN ALLERLEI 

Ja, beste Bosgeuzen, inderdaad staat het als een 
paal boven water dat het nieuwe jaar weerom in 
de steigers staat. Gedaan met Sinten, 

Kerstmannen en ‘Oh dennenboom’. Even gedaan 
met oorverdovend feestgedruis en het volproppen 

met tal van de soms  te uitgebreide exclusieve 
menu’s. Stoppen met binnen kappen van veelal 
ondefinieerbare drankjes en eindigen met 

polonaises en line-dansjes. Dus…..even bittere 
ernst in dit 2024. Jouw fysiek zal er wellicht 

tijdens die laatste decemberweek beslist niet op 
vooruit zijn gegaan. Hoog tijd om de bottinnen 
uit de kast te halen en terug aan het wandelen te 

gaan. Zo kunnen jouw lever en maag terug op 
hun normale toestand weerkeren. Nadien naar de 

Smidse komen helpt natuurlijk even goed. 
 

 

Voor de gelegenheid maakten we een heel kleine selectie uit de honderden spreekwoorden die 

over onze Smidse reeds vele eeuwen geboekstaafd staan.  

 

Openingsuren Smidse: 

 

Zondag 7 januari: 13.00-18.00 uur 
Eigen Smidse-haard is goud waard. 

We moeten het toegeven. Bij echt winters vriesweer kan het tijdens de vroegere openingsuurtjes van onze 

Smidse bar koud zijn. Maar dat is zonder onze Smidse-uitbaters gerekend. Die gaan, dan nog gekleed met 
drie lagen ondergoed en een berenmuts, aan de slag met alles wat maar enigszins brandbaar is. Zij poken de 
kachel dan op tot helse (of hemelse) temperaturen. Lucifer & Co zouden er stik-jaloers op zijn. Geen wonder 

dat sommige van onze Bosgeuzen-bezoekers meteen met hun achterste tegen de kachel gaan plakken. 
Opwarming van dat bewust lichaamsgedeelte kan natuurlijk wel deugd doen. Anderen beginnen dan weer 

alles uit te schieten wanneer ze de Smidse betreden. Of…misschien moeten we hier dan een andere reden 
achter zoeken dan wat begrijpelijk zou zijn gezien de voornoemde hitte-uitstraling van onze Smidse-stoof? 

Zondag 4 februari: 13.00-18.00 uur 

Zoals het klokje in de Smidse tikt tikt het nergens 

Ja zeg, dat spreekwoord is er boenk op. Want, ten eerste, de Smidse-klokt tikt niet. Werkt geruisloos op 
batterijtjes. En….zijn die leeg dan heeft Hilda steeds reserve bij de hand om het euvel te herstellen. Al 

zouden sommigen van onze Smidse-bezoekers niet liever hebben dan dat de wijzers gewoonweg bleven 

stilstaan. De tijd gaat soms tè snel vooruit hé.  

Zondag 3 maart: 13.00-18.00 uur 
Oost, west, Smidse best 

Een waarheid als een koe. Onze Bosgeuzen gaan wel naar de alle windstreken op stap maar komen toch 
steeds in onze Smidse terecht. Al hebben we wel eens gemerkt dat sommigen er het noorden bij kwijtraken. 
Maar dat heeft dan doorgaans (nogmaals) een andere reden….denk ik. 

 
 



Inmiddels zijn we met zijn allen in 2024 verzeild geraakt en laten we 2023 dus netjes achter ons. December 

2023 zal wellicht voor de meeste Bosgeuzen weerom een hectische maand geweest zijn. Denk maar aan alle 
feestelijkheden. Sinterklaas en de Kerstman zijn inmiddels naar hun thuisbasis vertrokken. Alle voorbije 
exploten van Kerst-Nieuwjaar-Oudejaarsavond wissen we uit onze hersenen. En, ja, tijdens al die december-

drukte kan je begrijpelijkerwijze wel eens iets uit het oog verliezen. Zoals bijvoorbeeld de aanbetaling van 
het lidgeld voor 2024. Geen nood hé. Dat kan natuurlijk nog altijd. Voor de goede orde overlopen we 

hieronder nog eens even de geplogenheden.  

Lid worden of lidmaatschap verlengen voor Bosgeuzen-wandeljaar 2024: 

In 2024 blijft de bijdrage voor volwassenen 15 euro, kinderen jonger dan 13 jaar gratis. 

Storten op rek.nr.: BE34 2200 2350 8590 van Wandelvereniging Bosgeuzen-Voorkempen vzw. 
Melden bij de omschrijving : 'lidgeld' + aantal Volwassenen(V) en Kinderen <13 jaar(K). 

Bijvoorbeeld 'lidgeld 2V 1K'. 

Natuurlijk zijn ook nieuwe leden van harte welkom in ons Bosgeuzen-midden. 

Dus, beste Bosgeuzen, aarzel niet om jullie vrienden, kennissen, familie, enz. enz. over de 

spreekwoordelijke streep te trekken. Neem ze eens mee op stap en laat hen zo kennis maken met jouw 
wandelclub Op onze vernieuwde website www.bosgeuzen.be is trouwens heel wat info over het reilen en 

zeilen van onze club te vinden. Ook over het doel van onze club, de voordelen van lidmaatschap, het 
aanvragen van lidmaatschap en hoe uitgebreid je verzekerd bent. 

Nieuw lid : bel of mail even met R. Roothans (0477/385618)(roothans.ronny@skynet.be). 

Op de website kunnen nieuwe leden ook online het lidmaatschap aanvragen (zie Info Club) 
Ter herinnering: 

Aansluiten bij de Bosgeuzen geeft recht op een tegemoetkoming van je mutualiteit.  

° Verleng je jouw lidmaatschap dan bezorgen we je een formulier voor de mutualiteit. 

° Voor nieuwe leden wordt niet alleen het formulier maar ook de lidkaart opgestuurd. Het lidgeld wordt dan 
teruggestort (gezien het laagdrempelige Bosgeuzen- lidgeld is dit doorgaans integraal).  

° Onze Bosgeuzen-verantwoordelijke zal het formulier invullen met de nodige gegevens. 

° Vul het formulier zelf verder aan en bezorg het ingevulde formulier terug aan jouw mutualiteit. 

 

http://www.bosgeuzen.be/
mailto:roothans.ronny@skynet.be


JAARPROGRAMMA BOSGEUZEN VOORKEMPEN vzw (1006) 2024 

 
 

Donderdag 11/01 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht. 

Start: Halle kerk. Afstand 8,3 km 

Rust: Boshuisje.           Info: verder in de krant 

Donderdag 08/02 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

Start: Parking Vordenstein. Afstand 9,1 km 

Met rustpost.                Info: verder in de krant 

Zondag 18/02 

Organisatie Bosgeuzen 
Grenzentocht te Putte (NL) 

7/11/14/17/21/26 km 

De Biezen, Schoolstraat 42, 4645 DA Putte NL 

Bosgeuzen: GRATIS 

                                      Info: verder in de krant 

Zondag  10/03 

Bus-uitstap => Clubbezoek 

Kriek-en Mattetochten te Herne 

4/6/10/15/22 km 

Organisatie: De Marktrotters Herne vzw. 

Bosgeuzen: €10 

      Info: verder in de krant 

Donderdag 14/03 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

Start: Aldi (Sint-Antonius). Afstand 9,350 km 

Rust: ’t Vermoeden      Info: verder in de krant 

Zondag  17/03 

Gratis Wandelen voor Bosgeuzen 

Pensentocht 

5/8/12/15/18/25/32/42 km 

Organisatie: ’t Beerke Beerse 

Start: De Schrans, Vaartstraat 5, 2340 Beerse 

Bosgeuzen: GRATIS 

                                      Info: verder in de krant 

Donderdag 11/04 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                      Info: in krant 2 

Zondag 14/04 

Bus-uitstap => Clubbezoek 

Manke Fieltocht te Mollem 

3/5/7/10/14/21 km 

Organisatie: WRC Manke Fiel 

 Bosgeuzen: €10 

                                      Info: in krant 2 

Zaterdag 27/04 
Bosgeuzen-creatie 

Puur Natuur 

                                      Info: in krant 2 

Donderdag 09/05 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                      Info: in krant 2 

Zondag  19/05 

Organisatie Bosgeuzen 

44ste Consciencetocht 

6/9/12/16/21/26/32/40 km 

Start: Dorpshuis, Kerkstraat 24, ’s Gravenwezel        

Bosgeuzen: GRATIS 

                                      Info: in krant 2 

Zondag 26/05 

Bus-uitstap => Clubbezoek 

Saharatocht 

5/8/12/16/20 km 

Organisatie: WSV Milieu 2000 Lommel 

Bosgeuzen: €10 

                                      Info: in krant 2 

Zondag 02/06 

Bosgeuzen-creatie 

Haringtocht: ! Nieuwe Formule ! 

6/10/15/21 km 

Organisatie: Bosgeuzen 

Start:Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, ‘s Gravenwezel 

Bosgeuzen: GRATIS 

                                      Info: in krant 2 

Donderdag 13/06 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                      Info: in krant 2 

  Zaterdag 15/06 

=> Zondag 01/09  

Bosgeuzen-creatie 

Wandelzoektocht Nessie 
                           Info: in krant 2/3 

Donderdag 11/07 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                      Info: in krant 3 



Zondag 14/07 

Gratis Wandelen voor Bosgeuzen 

Tweedaagse Maria-ter-Heide 

5/7/10/16/21/30/40 km 

Organisatie: Merksemse Wandelclub Stroboeren 

Start: d’Ouwe Kerk, Lage Kaart, Brasschaat. 

Bosgeuzen: GRATIS                                 

                                      Info: in krant 3 

Zaterdag 03/08 
Bosgeuzen-creatie 

Puur Natuur 

                                      Info: in krant 3 

Donderdag 08/08 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                      Info: in krant 3 

Zondag 08/09 

Organisatie Bosgeuzen 

Laatzomertocht 

4/7/10/14/18/22/26 

Start: Feestzaal Den Engel, Kerkstraat 17, 2290 
Vorselaar. 

Bosgeuzen: GRATIS 

                                       Info: in krant 3 

Donderdag 12/09 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                       Info: in krant 3 

Zondag 15/09 
Bosgeuzen-creatie 

Septembertocht: Het Leudal 

                                       Info: in krant 3 

Vrijdag 20/09 

=>Dinsdag 24/09 

Meerdaagse Bosgeuzen-            

               REIS 
Meer info volgt spoedig  

 Hotel Limburgia te Kanne (Limburg)  

Genieten van omgeving en mooie wandelingen.                                      

      Info: in krant 2/3 

Donderdag 10/10 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                       Info: in krant 4 

Zondag 13/10 

Gratis Wandelen voor Bosgeuzen 

Rose Grononrocht 

4/6/12/18/25/35 km 

Organisatie: De Sint-Jansstappers 

Start: Den Baptist, Sint-Jansstraat 146, Essen 

Bosgeuzen: GRATIS 

                                      Info: in krant 4 

Zondag 20/10 

Bus-uitstap => Clubbezoek 

24ste Camtochten 

5/10/15/20 km 

Organisatie: De Heidetochten Kester-Gooik 

Bosgeuzen: €10 

                                      Info: in krant 4 

Donderdag 14/11 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                      Info: in krant 4 

Zondag 17/11 

Organisatie Bosgeuzen 

Herfsttocht 

6/9/12/16/21/25 km 

Start: Jeugd en Cultuur: Leo Baekelandstraat 2, 
2180 Ekeren 

Bosgeuzen: GRATIS 

                                       Info: in krant 4 

Donderdag 12/12 
Bosgeuzen-creatie 

Donderdagmiddagtocht 

                                       Info: in krant 4 

Zondag 22/12 

Organisatie Bosgeuzen 

Donkeredagentocht 

4/6/12/16/22 km 

Start: Zaal De Wip, Speelhofdreef 4, 

2970 Schilde 

Bosgeuzen: GRATIS 

                                       Info: in krant 4 

Mochten er zich in de loop van het jaar 2024 wijzigingen voordoen of aanpassingen vereist zijn dan brengen we 

jullie daarvan steeds zo snel mogelijk op de hoogte. Belangrijk hierbij is dat we over de nodige contactgegevens 

dienen te beschikken om dit door te geven zoals, bij voorkeur, via e-mail. 

Mocht je hierover niet beschikken gelieve dit dan door te geven. Idem indien jouw contactgegevens gewijzigd 
zijn. Geldt uiteraard ook voor adreswijzigingen, GSM / Telefoonnummers, enz.  

 



TRIMESTERBIER (januari/februari/maart 2024): 

OMER TRIPEL BLOND 
De geschiedenis 
In 1892 kocht Remi Vander Ghinste voor zijn zoon Omer een huis met brouwerijgebouwen te Bellegem, 
waar sinds 1869 bier werd gemaakt. Dit betekende de start van de familiebrouwerij. Omer Vander Ghinste 
huwde onmiddellijk daarna met Marguerite Vandamme, kleindochter van de brouwer Felix Verschuere. 

Het eerste bier dat gebrouwen werd, was Ouden Tripel (het huidige Vanderghinste Roodbruin). In die tijd 
hadden bieren nog geen echte naam. Daarom werden ze bieren Omer Vander Ghinste genoemd, een 

benaming die werd gepromoot door fraaie glas-in-loodramen te plaatsen in cafés waar ze verkrijgbaar 
waren. Moeder Marguerite noemde haar in 1901 geboren zoon om praktische redenen "Omer", zodat hij op 
termijn de dure ramen niet zou moeten aanpassen. Dit was het begin van een familietraditie. 

Door het vroegtijdig overlijden van haar ouders, ooms en tantes erfde Marguerite in 1911 de brouwerij van 
haar grootvader. Deze Malterie et Brasserie Le Fort, vernoemd naar de voormalige Citadel van Kortrijk, 

was gelegen nabij het Plein en is bewaard.[2] Dit betekende een plotse, 
forse uitbreiding voor de brouwerij van Omer Vander Ghinste. De site Le 
Fort werd gesloten en de brouwactiviteit overgebracht naar Bellegem. In 

de Doorniksewijk te Kortrijk werd een uitbreiding gebouwd onder de 
leiding van architect Jan Vanhoenacker. Hierin waren kantoren en een 

afvullerij gevestigd. 

Na een mislukte poging om het bedrijf in 1929 te verkopen aan Brouwerij 
Artois, werd beslist om zelfstandig door te gaan. In Bellegem werd 

een lage gistingtoren gebouwd die toeliet de Ghinst Pils te maken en er 
werd ook een koelschip geïnstalleerd. Vanaf 1931 werd gebrouwen onder 
de opgerichte nv Groote brouwerij Omer Vander Ghinste. In 1934 kreeg 

het pilsbier de naam Bockor, een samenstelling van het Duitse woord 
"Bock" en het Franse woord "or": de gouden pint. Bockor Pils staat 

voornamelijk sterk in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen. Het bier 
werd in 1938 onderscheiden met de gouden medaille op het 
Internationaal Voedingsinstituut te Amsterdam. In de periode 1977-2014 

was de brouwerij naar dit pilsmerk vernoemd. 

Bij het overlijden van Omer Remi Vander Ghinste in 1961 wijzigde de nv 

in een pvba en werd er ook gestopt met zelf te mouten. De mouterij werd 
in 1964 gesloopt om plaats te maken voor magazijnen. 
Het gamma groeide doorheen de jaren.  

In navolging van het succes van gezoete lambiekbieren van Brouwerij Van Honsebrouck, ook in Vander 
Ghinste-cafés verspreid, werd in 1970 de Gueuze Jacobins gelanceerd. De naam verwees naar de straat 

in Parijs waar de Omer I tijdens de Eerste Wereldoorlog kortstondig verbleef en waar het klooster lag van 
waaruit de Club des Jacobins opereerde. Het fruitbier Kriek Max zag het licht in 2002, gevolgd door een 
drietal varianten. Een groot succes was de lancering van Omer in 2008. Te degusteren in onze Smidse dus . 

Een zwaar donkerbruin bier volgde in 2013 onder de naam Brasserie LeFort, als eerbetoon aan de vroegere 
brouwerij. Enkele jaren later kwam ook een Tripel LeFort, intussen ook al beproefd door onze Bosgeuzen. 

In 2018 werd de kaap van 100.000 hectoliter overschreden na de installatie van een nieuwe brouwzaal met 
een capaciteit van 180.000 hl/jaar. De brouwerij kondigde in 2014 aan dat ze zich weer omdoopte 
tot Brouwerij Omer Vander Ghinste. De familie Vander Ghinste, intussen aan de vijfde generatie toe, wil het 

familiekarakter meer in de kijker stellen.  
 

Omer Traditional Blond 

8% alcoholvolume 

Hoge gisting met hergisting op fles 
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‘Dinsdagwandelingen’ worden ‘Donderdagwandelingen’ 
 

De eigen Bosgeuzen- 
wandelcreaties, de 

zogenaamde ‘tweede-
dinsdag-van de maand-

wandelingen’ die het 
levenslicht zagen in 
2023 hebben inmiddels 

alleen maar aan 
populariteit gewonnen. 

Zoals je op bijgevoegde 
mini-selectie van 
fotootjes allicht kan 

bemerken.  
 

Steeds konden we rekenen op een 20 à 30-tal  gegadigden die er mee op uit trokken om de contreien van  
’s Gravenwezel en omliggende gemeentes al wandelend te verkennen. Doorgaans over afstanden 
schommelend tussen 7 en 10 km en veelal onder begeleiding van Swa, of een geschikte vervanger, die de 

routes uitstippelde. Op algemene vraag wordt dit initiatief uiteraard in 2024 voortgezet en zullen we weerom 
elke maand een nieuwe wandeling op het programma voorzien. !! Maar…..raadpleeg het programma op 

volgende bladzijde want het zal NIET elke tweede dinsdag maar WEL elke tweede donderdag van de 

maand zijn!! Immers willen we de deelnemers graag tijdens de wandeling een rustpauze gunnen, hen daarbij 
de gelegenheid geven om even te verpozen bij een drankje en eventueel aan de roep van de natuur te 

voldoen. Eveneens bij start / aankomst kan dit welkom zijn. Evenwel merkten we dat heel wat horeca op 
dinsdag een rustdag hebben. Vandaar de voornoemde switch. 

PS: Suggesties zijn steeds van harte welkom. En…mocht je al mee op stap zijn geweest laat ons dan eens 
even weten wat je er van vond.                                                                                                Tot wandelens  



Zoals gemeld schakelden we in 2024 over van dinsdag naar donderdag om de maandelijkse 
groepswandelingen van onze Bosgeuzen te programmeren. Vertrek op startplaats om 13.30 uur. 

Deelname is natuurlijk GRATIS voor onze Bosgeuzen. Steeds onder leiding van Bosgeus François 
Pauwels of een geschikte plaatsvervanger. Wees er bij en maak jezelf wandel-blij. 

Donderdag 11 januari: 13.30 uur 

Afspraak: Bij kerk (Sint-Martinus) Halle-Dorp 23-37 2980 Halle (Zoersel)(Zie over De Non). 

Afstand: 8,3 km. =>  De Medelaar, ’t Emmapaadje, Zoerselbos.   Rust: ’t Boshuisje. 

Horeca nabij start: Hal Central , Halle-Dorp 44: vanaf 14.00 uur (dus bij terugkomst). 

                               De Sjoks, Halle-Dorp 142: vanaf 12.00 uur (550 m vanaf startplaats). 

Donderdag 8 februari: 13.30 uur 

Afspraak: Parking Park Vordenstein (Kopstraat, 2900 Schoten)(Best nabij ingang Parkdomein). 

Afstand: 9,1 km 1 (mits rust ping-pong-club Zeurt) of 10,6 km 2 mits rust Melkerij Peerdsbos.  

=> Domein Vordenstein, orangerie, bos nabij Parklaan en Zeurt 1, Peerdsbos 2 . 

Horeca nabij start: Brasserie Ciconia, Horstebaan 1 (350 m vanaf start): vanaf 11.00 uur  

                               Orangerie in domein Vordenstein: vanaf 10.00 uur (open onder voorbehoud) 

Donderdag 14 maart: 13.30 uur  

Afspraak: Parking Aldi, Handelslei 199, 2980 Sint-Antonius (Zoersel). 

Afstand: 9,350 km. => Nooit Rust, Trappistenbos, Abdij Westmalle. Rust: Café ’t Vermoeden. 

Horeca: dichtst nabij start = Café Trappisten Westmalle (1,2 km) 

 
 



 



INFO: BOSGEUZEN – GRENZENTOCHT   ZONDAG 18 FEBRUARI 2024 

Grenzentocht. Het woord zegt het zelf. Deze Bosgeuzen-winterorganisatie speelt zich inderdaad af in de 

prachtige Belgisch-Nederlandse grensstreek. Tijdens jouw wandeling mag je dan ook verwachten dat je tal 
van grenspalen zal ontwaren en dit veelal niet op de meest verwachte plaatsen. Alleszins staan de Bosgeuzen 

garant voor een boeiende, gevarieerde en natuurgerichte tocht waarvan je kan genieten met een keuzen uit 6 
afstanden. Elk van deze omlopen (7,11,14,17,21,26 km) biedt je een maximum aan onverharde paden en 
wegels.  

Alle afstanden vertrekken vanaf de start richting natuur en belanden al snel in het overbekende  Moretusbos. 
Dit voormalige landgoed bevindt zich ten westen van Putte. Het is 77 ha groot en eigendom van 

Staatsbosbeheer. Het vindt zijn voortzetting in het landgoed Ravenhof te Stabroek dat oorspronkelijk een 
heidegebied was. Natuurlijk flaneer je tijdens jouw wandeling langsheen het magnifieke kasteel Ravenhof. 
Voorheen  een zogenaamd lusthof dat Johannes Josephus Moretus, een telg uit een bekende drukkersfamilie, 

er heeft laten aanleggen. De bewoners van Putte werden hierbij ingeschakeld en kregen hiervoor betaald, 
wat een belangrijke bron van inkomsten vormde in het verarmde dorp. Ravenhof en het Moretusbos zijn 

sinds de Belgische onafhankelijkheid van 1830 door de grens van elkaar gescheiden. 

In het bos bevindt zich het vroeger bij het Ravenhof  horende theehuis ‘De Gloriëtte’, uit 1768. Het is op een 
kunstmatige verhoging gelegen en heeft via een zichtas en een laan verbinding met Ravenhof. Verhalen 

doen de ronde dat er een geheime tunnel loopt van het kasteel naar het theehuis. 
Op het mansardedak bevindt zich een uitkijkplat dat exact even hoog is als de hoogte van het kasteel. 

Bij voornoemd landhuis maken de 14 en 26 km-stappers een extra wandel-lus wat hen aan de zijkant van 
het kasteel brengt. Ze kruisen de Middelwatergang en volgen het parcours naast een vreemde gracht-wal. 
Vervolgens komen zij via de Lillo-en Berendrechtdreef terug bij hun collega’s terecht. 

Na samenkomst en verbroedering van de diverse omlopen gaat de expeditie, zeg maar exploratie, in het 
Moretusbos verder en komt de Warande met zijn magnifieke met rododendrons bezaaide dreven aan bod. Na 

een trapje omhoog volgt als snel een tweede splitsing. De 7 km neemt afscheid. 

De andere routes trekken langs paden met prachtige dennen, statige beuken en stokoude eiken richting 
Berendrecht. De eerste rustpost bij de Berendrecht Bears lonkt. Na het gebruikelijke natje en droogje volgt 

een splitsing want de twee grootste afstanden krijgen een exclusief 4 km-rondje voorgeschoteld. Dat voert 
hen langs de Kraaienberg en weidse panorama’s met zicht op het Oudbroek. Via ultrasmalle paadjes komen 

zij in een onverwacht stukje heide terecht en tenslotte weerom bij de Base-en softbalclub. Na de verdiende 
rust voert het parcours voornamelijk langs bossen die op duinenlandschap groeien. Je vindt hier zowel oud 
als jong bos en je ervaart meteen waarom men dit gebied de toepasselijke naam ‘Stoppelbergen’ gegeven 

heeft. De stoppels of glooiende duinen hebben op sommige plaatsen een hoogteverschil van wel 5 tot 10 
meter en zijn typerend voor de Brabantse Wal. In dit gebied staan veel zee-dennen, ze zijn te herkennen aan 

de zeer lange naalden en grote dennenappels. De 11- en 14 km mogen van al dit fraais mee genieten maar 
draaien na enige kilometer terug richting aankomst terwijl de 17/21/26 hun tocht resoluut voortzetten. Bos, 
veld en hei wisselt zich hier in snel-tempo af. De 26 km-globetrotters profiteren van de gelegenheid om aan 

de prachtige route een surplus met heel wat kronkeltjes en zigzagjes  toe te voegen.  

Dan komt de kantine van De Dennenhoeve aan bod. Een stoeterij bekend in binnen-en buitenland voor de 

door hen gefokte sport(spring)paarden.  
Na deze welverdiende pauze blijven de wandelaars vertoeven in natuur met grote ‘N’. Bospaden en bredere 
landwegen komen onder de schoenzolen. De ‘Wildernissen’ liggen in het verschiet. Gelukkig hoef je die 

term niet letterlijk te nemen en heb je heus geen machete vandoen. De collega’s van 11 en 14 km pikken in 
en niet veel later worden ook de 7 km-wandelaars terug in de gelederen opgenomen.  Alle routes trekken 

dan door een gedeelte dat voornamelijk bestaat uit smalle paadjes die je doorheen een golvend, licht 
heuvelachtig, bosgebied loodsen en dit met fraaie uitzichten op de lager gelegen omgeving. Dit brengt hen 
dan onder meer bij de Reeberg, het Fort, de Hooiweide en de Geldberg om maar enkele items te noemen. De 

deelnemers mogen zich dus nog verwachten aan tal van smalle boswegels en weipaden vooraleer zij, 
wellicht vermoeid maar zeker voldaan, de aankomst bereikt.                                                      Tot wandelens 

Info: J. Pepermans, 03/646 29 05, pepermansjohnny2170@gmail.com   / affiche  /  www.bosgeuzen.be 
           

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_onafhankelijkheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/1768
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zichtas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mansardedak
mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com
http://www.bosgeuzen.be/


 



 
INFO: BOSGEUZEN-BUS-UITSTAP HERNE 

KRIEK-EN MATTETOCHTEN MARKTROTTERS 

Herne 

 Is met slechts iets meer dan 5.000 inwoners heeft deze gemeente een gezellige, familiale sfeer waar 
iedereen elkaar kent. Bekend is het Dominicaans klooster ook bekend als Klooster Sint-Albertus. Het werd 
gesticht in 1962 door de Orde van de Predikers en ligt aan de rand van Herne, in een prachtige groene 

omgeving. Nieuwer zijn de 5 landschapskubussen. Een artistiek project dat de landschappelijke rijkdommen 
van de gemeente in de kijker zet. Elke kubus heeft een eigen naam (Pieter, Icarus, Mayken, Dulle Griet en 

Wannes) en is ontworpen door Belgische of Nederlandse kunstenaar. 

Kokejane: 

 Een gehucht gelegen op de taalgrens en behoort deels tot Vlaanderen en deels tot Wallonië, respectievelijk 

de gemeente Herne (gelegen in het Pajottenland) en de gemeente Edingen. In het Frans wordt het 
gehucht Coquiane genoemd. Het gehucht ligt langs de voormalige Romeinse heirbaan Asse-Bavay. Een 

verwijzing naar die vroegere heirbaan vind je nog terug in de plaatselijke straatnaam Romeinse Baan. Die 
straat vertrekt in het centrum van Kokejane en loopt over de taalgrens, zodat een helft van de straat in 
Vlaanderen (Herne) ligt en de andere helft in Wallonië (Edingen). 

De naam Kokejane (oudste vermelding (1310): Kokiane) is een zogenaamde waternaam (verwant met de 
naam van de Duitse rivier Kocher) en duidt waarschijnlijk op de huidige Rif-Rafbeek. De naam is dus niet 

afgeleid van het Latijnse coquina en slaat dan ook niet op een Romeinse pleisterplaats langs de heerbaan, 
zoals soms beweerd wordt. Ook de volksetymologische verklaring over een voormalig hof bewoond door de 
families De Cocq en De Haan, dat tot de samenstelling Coquiane of Kokejane zou geleid hebben, zou dus 

niet correct zijn. 

Park ter Rijst  

Dit is een park, een neoclassicistisch kasteel en een bosreservaat in het prachtige Pajottenland. Een gebied 
van 100 hectare dat geschiedenis uitademt en uitpakt met talrijke inheemse bomen, prachtige zeldzame 
bloemen, een wervelend dierenbestand en fenomenale vergezichten. Je kunt in Park Ter Rijst wandelen in 

alle rust. In het voorjaar kun je hier volop genieten van de mooie bloemenpracht. 

Al tijdens de middeleeuwen stond hier een kasteel, maar wat we nu zien is een nieuwe versie die in 1869 

werd gebouwd. In 2019 werd het kasteel volledig gerenoveerd en sindsdien heeft het een bestemming 
als B&B (T'Rest) met vijf kamers en een bistro, vijf afzonderlijke flats en een kunst- en 

cultuurcentrum. Ook het landschapspark met de vele vijvers dateert van die periode. 

Ter Rijst is een paradijs voor vogels zoals de ijsvogel, Vlaamse gaai, tjiftjaf, bosrietzanger. Ook reeën 
voelen zich hier in hun nopjes. In het voorjaar kan je boshyacinten, bosanemonen en wilde narcissen 
aanschouwen. 

Het parkdomein telt vele inheemse bomen en heeft een rijke struikenvariatie. Zowel het kasteel als enkele 
solitaire bomen, waaronder de palmboom, moerascipres, levensboom en plataan, stelen de show. De 

boomgaard bevat oude fruitboomvariëteiten waarin maretak welig tiert. In het park en reservaat borrelen 
verschillende bronnen op. Ze voeden de Tenbroekbeek, een waterloop die na een slingerende reis door een 
van de mooiste valleitjes in de Mark uitmondt. 

De omgeving van Ter Rijst ademt geheime geschiedenis uit. Onder de funderingen van de weg Asse-
Edingen liggen resten van een oude Romeinse heirbaan. Een heuveltje nabij de grootste vijver verbergt 

kelders en muurresten van een middeleeuwse burcht. 

Leuke anekdote: in het bosreservaat ligt een ijskelder verborgen. In de winter lieten de kasteelheren de 
kelder vullen met duizenden kilo's ijs en aangestampte sneeuw. Door de goede isolatie bleef het ijs bruikbaar 

tot de volgende herfst. Het diende voor het koelen van melk en boter, maar ook om roomijs te maken. Een 
grote luxe in een tijd toen er nog geen ijsfabrieken of koelkasten bestonden. In de ijskelder huizen 

tegenwoordig vleermuizen. 

Bekijk ook even de bijhorende affiche voor bijkomende info 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Taalgrens_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waals_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herne_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pajottenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinen_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerweg_(Romeinse_Rijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asse_(Vlaams-Brabant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bavay
https://nl.wikipedia.org/wiki/1310
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksetymologie
https://t-rest.be/kasteel/


 



INFO : GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN 

PENSENTOCHT/ WANDELCLUB ’t BEERKE BEERSE 
 

Voor de ‘nieuwe’ leden van onze club. Je meldt je gewoon aan bij de 
inschrijfbalie van de Pensentocht van ’t Beerke Beerse. Je laat jouw geldige 
lidkaart 2024 scannen maar betaalt niets. De clubkassa van de Bosgeuzen stort 

achteraf jouw deelnameprijs aan de organiserende club. 

Even Beerse op zijn Wikipedias situeren: Beerse is een plaats in de provincie 

Antwerpen meer bepaald, geografisch, in de Kempen. Het behoort tot 
het kieskanton Turnhout en het gerechtelijk kanton Hoogstraten. De gemeente telt 
een kleine 19.000 inwoners die Beersenaars worden genoemd. De naam 'Beerse' 

heeft niets met het dier de beer te maken maar zou wel komen van ‘Berse’ of 
‘Barse’. Dit betekent heidevlakte bedekt met stoppels. Soms verwijst men ook 

naar ‘baer’ wat.bloot, open, zonder bedekking betekent. Beerse betekent eigenlijk 
‘kale heidegrond’. Niettemin wel leuk dat de wandelclub beertjes kozen als 
hoofdpersonage van hun logo. 

 

Waar kan je bij jouw wandeling, naargelang de gekozen afstand, zoal terechtkomen? 

Park Echelpoel 

Het park Echelpoel is ca. 6 ha. groot en situeert zich rond het gemeentehuis. Het werd ingehuldigd in 1997 

ter gelegenheid van de "dag van het park". Een "echel" is een bloedzuiger die men in waterplassen vindt. 
Het is een educatief park met aangelegde grasperken en een kunstmatige vijver. 

Luysterborg 

Een heel afwisselend bosgebied. Naast “oud bos” vind je hier ook percelen met jong loofhout, dat eind jaren 
1990 aangeplant werd op voormalige landbouwgronden. Luysterborg is een mooi wandelgebied met een 

schuilhut. De ringvijver van De Luysterborg is een waardevolle waterpartij met veel waterplanten en 

libellen. Hier voelt ook de zeldzame kamsalamander zich thuis. In de oudere bospercelen van De 
Luysterborg vallen vooral zomereiken op maar ook berken en grove dennen zijn van de partij.Samen met het 
vele andere groen vormt het een paradijs voor spechten en boomklevers. De Luysterborg is 26 hectare groot. 

De geschiedenis van het domein gaat heel ver terug, tot 1294. Toen werd het voor de eerste keer vermeld als 
“Luysterborck”. In 1782 worden de Gasthuiszusters van Turnhout eigenaar van de Luysterborg, In 1997 

kopen de gemeente Beerse en de Vlaamse overheid het domein. 

Grotenhoutbos 

Wordt ook wel Gierlese bos genoemd, is een bos in Vlaanderen, ten zuidwesten van Turnhout, op de grens 

van de gemeenten Vosselaar en Gierle. Het heeft een oppervlakte van 375 hectare en is onderdeel 
van Natura 2000-gebied Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen. 

Aanvankelijk diende het Grotenhoutbos als jachtdomein voor zijn adellijke eigenaars. Zo hielden de 
hertogen van Brabant er in de 13de eeuw grootse jachtpartijen. We maken een sprong in de geschiedenis. In 
opdracht plantte Adriaan Ghys, een boswachter uit Vosselaar, in 1667 in het Grotenhoutbos de eerste den in 

Kempen. Het zaad kwam uit Diest. In de jaren daarna werd de focus van het bosbeheer langzaamaan meer 
op houtproductie gelegd. Op de open plekken en heidepercelen in het bos werden steeds meer dennen 

aangeplant. Het bos werd in 2000 gekocht door de Vlaamse overheid Het wordt sindsdien beheerd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos 

Het bos bruist van biodiversiteit. Er groeien meer dan 360 verschillende plantensoorten, waaronder vele 

zeldzame. Typisch zijn naast elzen ook verschillende voorjaarsbloeiers zoals muskuskruid en bosanemoon 
In de schralere grasgronden rond de vijver en naast een aantal boswegen groeien onder 

andere grondster, dophei, . Op de iets drogere gronden groeien vooral hazelaar, meiklokje, dalkruid en 
zegge. Er leven tevens verschillende diersoorten zoals vleermuizen, talrijke dagvlinders en reeën 

Vermelden we uiteraard ook nog Haarlebeek, domein Het Gielsbos en de zogenaamde Lage Heide. 

Bekijk ook even de affiche voor meer info over  Gratis Wandelen voor Bosgeuzen op 17 maart. 
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Zondag 24 September-dagtocht naar Slenaken. 

 
Tegen 7.45 was het al aardig druk op de parking van ‘t Goorhof, voor de verandering eens geen vertrek 
tegenover de kerk in ‘s Gravenwezel. Punctueel om 8.00 kon Jef de chauffeur zijn bus van de parking 

manoeuvreren. 
 

Het  weer was zoals we het 
graag hebben : ochtendkoeltje 
met een veelbelovende blauwe 

hemel erboven. 
In tegenstelling tot sommige 

voorgaande bus-uitstappen, 
waarbij de deelnemers werden 
aangevuld met leden van andere 

wandelclubs, waren de 
Bosgeuzen  talrijk opgekomen : 

de bus was VOL. 
Na een vlotte reis kwamen we 
bij de Boswachter, waar we onze 

gebruikelijke koffie/thee konden 
nuttigen, deze keer met een stuk 

vlaai erbij, een GROOT stuk, en 
er was een ruime keuze uit 
verschillende soorten. 

Gesterkt door dit ochtendlijk gebak konden de verschillende afstanden starten, in aangepast tempo, van 
rustig tot stevig doorstappend. Het landschap en het weer zaten danig mee, de regen van de voorgaande 

dagen  had nog niet te veel slijk opgeleverd. De ettelijke draaipoortjes draaiden en piepten lustig bij onze 
passage. 
Tegen twaalven bereikten we onze picknickplaats : een ruim en zonnig terras bij  camping Welkom waar de 

meegebrachte boterhammen werden genuttigd, overgoten met een al dan niet plaatselijk biertje.  

 
Namiddag : tweede portie afstanden, elk wat wils, dit bracht ons heuvel op heuvel af tenslotte terug bij ons 

uitgangspunt : de Boswachter, waar de wandelingen besloten werden met enkele drankjes.  
Om 16.15 vertrokken we terug richting St. Job, waar we werden verwacht voor het avondmaal.  
Keurig gedekte tafels met mandjes brood en boter, waar we, een beetje hongerig, alvast aan begonnen. Dan 

werd de soep geserveerd : lekkere tomatensoep met BALLEN. De hoofdgerechten, zowel de vis als het 
varkenshaasje werden zeer gesmaakt, en daarna volgde nog de crème brulée. 

Voldaan ging iedereen met diverse vervoermiddelen huiswaarts na een zeer mooie dag. Er was tevens weer 
eens bewezen dat we niet naar de Ardennen hoeven te gaan om nog eens wat hellingen te bewandelen.  
            Hilda 



 

Bus-uitstap naar Evergem. Deelname wandeltocht Al Kontent 

Zondag 15 oktober 2023 
 

Op de eerste koele oktoberdag, waarop zelfs aan handschoenen werd gedacht, vertrokken we zoals 
gebruikelijk uit Schilde en ‘s Gravenwezel, naar Groot Evergem met achter het stuur onze vertrouwde 
chauffeur Jef. 

De wandelingen vertrokken vanuit het koetshuis van het kasteel van Wippelgem, waar door enkele 

wakkere Bosgeuzen aan de hand van de opgehangen plannetjes met enige argwaan werd vastgesteld dat 
er blijkbaar wel veel verharde wegen aan te pas gingen komen. 

Maar het was prachtig weer en er was 
keurig gemarkeerd met duidelijke knalroze 
pijlen wat trouwens de gebruikelijke 
discussie over de te gebruiken pijlen en 

hun diverse kleuren weer in gang zette. 

We liepen inderdaad over meestal 
verharde wegen, behalve bij het passeren 
van een boerderij, waar de ondergrond 
vooral bestond uit slijk. 

Verder ging het tussen de weiden waar de 

vele paarden van de stoeterij zich 
ophielden. 

We wandelden voorbij het 
waterspaarbekken, en bekeken het gebouw 
van buitenaf, want het gratis bezoek bleek, 
om het zo te stellen, letterlijk in het water 

te zijn gevallen wegens onvoorziene, 
grootschalige veranderingswerken. 

De boterhammetjes werden genuttigd in 
de verzorgde rustpost, die door de aanloop 
van diverse wandelafstanden steeds goed 
gevuld zat 

 

Het namiddagdeel van de wandeling 
kronkelde zich weerom voort over 

voornamelijk verharde wegen, die tegen het 
einde overgingen in grasachtige paden wat ons na alle beton en asfalt zowat een kreet van verzuchting 
ontlokte. Daar waren de weergoden blijkbaar niet van gediend want net dan begon het te regenen en 

konden/mochten/moesten we voor een kwartiertje een keer onze parapluus gebruiken. Het laatste deel, 
bij het opnieuw betreden van het domein van het kasteel van Wippelgem was het mooist naar 
Bosgeuzensmaak : bospaadjes. 

Blijkbaar hadden we flink gestapt over onze 12 km, want er was nog ruim tijd om een drankje te 
nuttigen in het koetshuis. Weer eens stipt om 16.15 vertrokken we weer richting ‘s Gravenwezel. 

Het was de eerste keer dat we in die omgeving gingen wandelen, en er blijken in de “Vlaanders” toch 

veel verharde wegen te lopen. 

            Hilda 

 



OP STAP DE WERELD ROND 

 

Even terug kwam ik de naast-staande foto tegen  = 
Al snel begon mijn adrenaline enorm fel te stijgen 

want ik ben fysiek om geen inspanning verlegen 
Om van al mijn wandelervaring nog maar te zwijgen. 

Immers, als je rond de wereld gaat stappen 

Dan kom je in de krant en op TV of zo 
Ieder gaat dan met respect over je klappen 

en da’s perfect voor mijn bescheiden ego 

Dus trok ik naar een bevriend reisagent 
om naar de mooiste wereld-route te vragen. 

’t Peerdsbos en Rivierenhof is me al bekend 
Maar ‘k zou me dan wel wat verder wagen. 

De brave man trok echter zijn wenkbrauwen op 
“Ik denk dat zoiets echt niet aan jou is besteed” 
Ik beschouwde dit gezegde als een flauwe mop 

want mijn wandelschoenen stonden al gereed. 

Ja maar, zeg ik, ‘k heb mijn valies al volgepropt 

en de bokes voor onderweg ga ’k seffens smeren. 
‘k Heb ook al Karmelietjes in mijn rugzak gestopt 
want alleen op brood met choco kan ik niet teren.  

“Ik denk echt dat je niet weet waar je aan begint. 
Je moet door woestijnen waar je door de zon verbrandt 

en door moerassen waar zich geen pad bevindt. 
Over vrieskoude ijsvlaktes groter dan ons eigen land. 

 “Je krijgt te maken met onverstaanbare talen 

en alleen met gebaren zal je ’r dus niet komen 
en met jouw eurootjes ga je het ook niet halen 

Je zou beter stoppen met die onnozele dromen” 

Dat van die euro’s bracht me weer terug op aard 
want met mijn spaarboekje is ’t al geen grote stoef. 

En een lege portefeuille is het me ook niet waard. 
Je kan in de Smidse toch ook niet drinken op de poef. 

‘k Besloot van dan maar naar onze kust te gaan 
en mijn eurocentjes daarvoor te bewaren.   
Daar gaan ze mijn Antwerps dan wel verstaan 

en ‘k zie me al jolig springen over de baren 

Dolce far niente in een ligstoel liggen luieren. 

Hier en daar wat mooie schelpjes gaan rapen 
en op mijn gemakske langs het strand kuieren 
terwijl ik naar de gevulde bikinietjes kan gapen 

Een boel mosseltjes met Belgische friet 
en een Dame Blancheke op een zomers terras. 

Meer hoeft voor mij echt helemaal niet. 
Een tripelke er bij en ‘k ben totaal in mijn sas. 

Dus..ik zeg…”Boek me maar iets aan de zee. 

Ik ga daar dan wel met de trein naar toe. 
Mijn bokes neem ik in een frigoboxke mee. 

 ‘k Denk dat ik die tocht wel eens later doe”. 
 
 

 



Verandering van kwis doet puzzelen. Dat zou beslist een 

perfect spreekwoord kunnen zijn. Dus ga vanaf heden 

voor de spliksplinternieuwe ‘Koude, Koele, Kille 

Ketting-Kwis’. 

En al is 2024 een schrikkeljaar toch zal ik mijn best doen 

de vragen niet al te verschrikkelijk te maken. Het 

woordje ‘ketting’ in de kwis-titel staat er natuurlijk niet 

voor niks. Immers is telkens de laatste letter van de 
voorgaande oplossing de eerste letter van de daarop 

volgende oplossing. 

En… de letters uit ’BOSGEUZEN’…krijg je er al bij. 

Bij de vragen-opgave staat vermeld vanaf welk vak tot 

en met welk vak het antwoord dient te komen. 

Oplossingen dienen binnen te zijn ten laatste zondag 3 

maart 18.00 uur. 

Bij Pepermans, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem. 

Of mail naar pepermansjohnny2170@gmail.com. 

Je kan de oplossingen ook geven aan de Smidse-

uitbaters van dienst op de openingsdagen van de Smidse 

(maar a.u.b. niet in de bus steken). 

 

De winnaar krijgt van ons een leuke prijs. 
 
 

 

mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com


Vragen ‘Koude, Koele, Kille Ketting-Kwis’ 

 

1=>2:    Soort neerslag die je op de frontpagina van deze krant in overvloed aantreft. 

2=>3:    Wat een spin met het internet gemeen heeft. 

3=>4:    Wat we zoeken is een zeer kort jasje met lange of korte mouwen, zowel gedragen door mannen als 

vrouwen. Het kledingstuk heeft zijn oorsprong in de dracht van de Spaanse stierenvechters. Niet te 
verwarren met de naam van wat wordt beschouwd als één van de meesterwerken van muziek-componist 

Maurice Ravel hoewel die het zelf inhoudelijk een waardeloos stuk vond. 

4=>5:    Van welk zeedier maakten we een detailfoto? We kozen hierbij wel 

voor de benaming die drie klinkers bevat. Ter info willen we toch even kwijt 
dat dit beestje een opmerkelijke intelligentie en probleemoplossend 

vermogen. Hun hersenen bevatten dan ook maar liefst 500 miljoen neuronen. 
===================================================== 

5=>6:     We zoeken de naam van een persoon (soms ook wel met een ‘i’ als 

tweede letter geschreven) die in een Bijbelse verhaal doorgaat als een krijger met supernatuurlijke kracht. Zo 
ontdekte hij deze kracht toen hij een leeuw tegenkwam en deze doodde met zijn blote vuisten. Later 
vermoordde hij eigenhandig duizend Filistijnen, waarna hij verleid werd door de Filistijnse vrouw Delila. 

Onze tip: Voorgaande zal Gertje of nu Marie een worst wezen.  

6=>7:    We zoeken de naam van een rivier  in de Schotse Hooglanden die ontspringt in een gelijknamig 

overbekend meer omdat zich daarin een prehistorisch beest zou schuilhouden. Van dit laatste heeft men, 

ondanks dit meermaals onderzocht werd, nog nooit werkelijk bewijs gevonden.  De ? stroomt naar het 

noorden door het laatste deel van de Great Glen. Hij stroomt door de stad Inverness en mondt uit in 
de Moray Firth. 

7=>8:     We zoeken de achternaam van wat eertijds beslist een topzanger 

was. Je ziet hem trouwens hierbij afgebeeld op de hoes van één van zijn 
albums. Uiteraard toen nog op vinyl uitgebracht. Speciaal aan dit album was 
dat het géén ballades maar enkel uptempo en swing-nummers bevatte. De 

titelsong werd speciaal voor onze hem geschreven door Sammy 
Cahn en Jimmy Van Heusen. Onze tip: de voornaam van onze zanger is 

gelijk aan de Belgische munteenheid die de euro vooraf ging. ======= 

8=>9:     In de landmeetkunde vaak gebruikt om de grootte (oppervlakte) van 

percelen weer te geven. Onze hint: van achteren naar voren gelezen gaat het om een 
tijdperk. 

9=>10:   We zoeken de achternaam van een beroemd uitvinder. Op bijgaande 

affiche werd promo gemaakt voor één van zijn creaties. Natuurlijk zijn we zo lief 
geweest om de te zoeken achternaam hierop netjes te vervangen door een 

vraagteken. Sorry hé. 

10=>11:  ‘Bemin uw ? gelijk uzelf”. Betekent zoveel als in de rijm ‘Wat jij niet 

wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Positief uitgedrukt: “Behandel 

anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.” Dus kort gezegd vul in het 
rooster in wat hoort in de plaats van het vraagteken. 

11=>12:   We zoeken de benaming van de breedtecirkel op het aardoppervlak en die 

meer bepaald de vorm heeft van een grootcirkel midden tussen de polen waardoor de 
aarde netjes in een noordelijk en een zuidelijk halfrond verdeeld wordt.  

12=>13:    Ik ga hier niet teveel woorden aan vuil maken. We zoeken de voor-en 

achternaam (zonder spatie) van een wereldberoemde tennisser / tennisster waarvan je 

van ons een gepast karikatuur als geschenk bovenop krijgt.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stierenvechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotse_Hooglanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Great_Glen_(Schotland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inverness_(Schotland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moray_Firth
https://en.wikipedia.org/wiki/Sammy_Cahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Sammy_Cahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Van_Heusen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parallel_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootcirkel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geografische_pool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_halfrond


13=>14:   Alhoewel het ding dat we zoeken doorgaans niet groot is kan het in bepaalde omstandigheden 

wel van immens belang zijn. Want, stel je voor, je wil de voordeur van jouw woning openen en je hebt, wat 
daartoe onontbeerlijk is, niet op zak. Kwijt gespeeld, vergeten of misplaatst. In dat geval is dat wat wij 

zoeken, een tweede exemplaar, dé oplossing. Leg of bewaar dit dan op een niet voor de hand liggende 
plaats. Voorgaande is trouwens ook van toepassing op jouw auto, brandkast, enz.  

 14=>15:    We zoeken de naam van het jong van een welbepaald dier. We verklappen enkel en alleen dat je                
er ‘meren’ moet achter zetten om het meervoud ervan te bekomen.  

 15=>16:     Toen Mozes de Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land voerde was er een groot 

tekort aan voedsel totdat er ‘eten’, waarvan we de naam zoeken, uit de lucht viel. In Exodus wordt ? 

beschreven als een "fijn, schilferachtig laagje", dat bleef liggen toen de morgendauw optrok. "Het leek 

op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek". Het moest direct verzameld en dezelfde 
dag gegeten worden. Een dag later was het bedorven en vol wormen. Alleen op de dag voor de sabbat mocht 

een dubbele portie worden verzameld. Deze bedierf niet. Op de sabbat zelf was geen verse ? te vinden. 

 16=>17:    Het grootste ? (2022) ter wereld is het Chinese Chimelong Ocean Kingdom, zoals bevestigd 

door het Guinness Book of World Records. Het beschikt over behuizingen gevuld met bijna 13 miljoen liter 

water. En over China gesproken. Je vindt trouwens in veel Chinese restaurants een ?. De aanwezigheid 

ervan zou geluk en zakelijk voorspoed brengen. Ach, zolang 
zeediertjes en soortgelijke er maar zelf happy mee zijn is’t voor mij 
al lang goed. 

17=>18:     Hoe noemen we (in de volksmond) een bij de keuken 

horend apparaat waarvoor we jullie, als hint, een droedeltje 
meegeven. =======================================  

18=>19:    Wat we zoeken is een hoofddeksel dat genoemd is naar 

de op één na grootste stad in Marokko. In de Franse taal komt het 

begrip voor het eerst voor in 1664. Hij werd oorspronkelijk gemaakt 
van marokijn, een fijn soort roodgekleurd geitenleer, en later vooral 

van vilt. De vorm is een iets taps toelopende cilinder met 
een kwastje bovenop. 

19=>20:    Nu eens géén uitleg. Los gewoon de rebus op.===== 

20=>21:    Dieren kunnen er 2, 4, 6, 8 of zelfs nog meer hebben. Zet 

wat we zoeken in het enkelvoud. 

21=>22:    Vader John heeft 4 dochters die telkens onderling 3 jaar in 

leeftijd verschillen. Als vader verjaart op 15 januari dan heeft hij de gezegende leeftijd van 55 jaar bereikt. 
De verjaardagsfeestjes van zijn kinderen vallen later op het jaar. Op de dag dat zijn jongste dochter de 
kaarsjes uitblaast is zij 5 keer jonger dan haar vader. De hoeveelste verjaardag zal zijn oudste dochter, als 

laatste in het jaar, vieren wanneer het haar beurt is om een feestje te geven? 

22=>23:    ‘fout’, ‘verkeerd’, onjuist’. Voorgaande woorden zouden het Engelstalig woord kunnen 

omschrijven dat we zoeken. Op een computerscherm gaat dit ook wel eens gepaard 
met ‘404’. 

23=>24:    H2O We weten allen wel wat door die letters en cijfer wordt 

voorgesteld. Dus maken we het toch een ietsiepietsie moelijker. Je dient het woord 
dat we zoeken achterstevoren invullen. 

24=>25:    Jouw wandelclub organiseert jaarlijks tal van boeiende 

publiekswandelingen. Die worden vooraf uitgebreid gemarkeerd zodat je enkel 

pijltjes dient te volgen om te kunnen genieten van een prachtige tocht. En er zijn 
uiteraard nog heel wat andere Bosgeuzen-creaties waarbij je mee op stap kan zonder 
zelf aan de slag te moeten gaan met plannetjes, stafkaarten, kompas en dito 

toestanden. Mocht je ondanks voorgaande toch jouw overtollige energie niet 
kwijtraken dan kan je voortgaan op……..zie afbeelding (enkelvoud). ======= 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dauw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koriander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabbat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofddeksel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marokko
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marokijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vilt_(textiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cilinder_(meetkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwast_(versiering)


OPLOSSINGEN Krant 1/2024: KOUDE, KOELE, KILLE KETTING-KWIS 

 
1=>2 2=>3 3=>4 

4=>5 5=>6 6=>7 

7=>8 8=>9 9=>10 

10=>11 11=>12 12=>13 

13=>14 14=>15 15=>16 

16=>17 17=>18 18=>19 

19=>20 20=>21 21=>22 

22=>23 23=>24 24=>25 

Schiftingsvraag: 

 

Schiftingsvraag: Ik dook 10 willekeurige Walt Disney tekenfilms op en dit nog op VHS-cassette. Op de achterzijde 
van de verpakking staat telkens de speelduur in minuten vermeld. Hoeveel minuten speelduur telde de 10 films 
tesamen? Zet jouw gok in het vak met ‘Schiftingsvraag’. 

Naam:      voornaam: 

Adres: straat:                 nr.:   gemeente: 

Tel./GSM:     e-mail: 

 

 

Oplossingen voorgaande krant 4/2023:  
 
BOWLINGBAL / VLIEGENZWAM / BALLETDANSERES / 
KUKLUXKLAN / GRIEZELVERHAAL / PASPOORTCONTROLE / 

ENCYCLOPEDIE / LIONEL MESSI / ROZEMIEKE / 

ZOETWATERVIS / DEZELFDE STEEN / BARBARA STREISAND / 
ER STAAT EEN PAARD / EDVARD MUNCH / ZES ACHT TIEN 

TWAALF / ARGENTINIE / NEGENENNEGENTIG / STAAFMIXER / 

SECRETARESSEDAG / ARAMIS ATHOS / HUWELIJKSBOOTJE / 
KURKENTREKKER / STERRENBEELDEN / SNEEUWKANON / 

 

Tekst: WELKE ONOZELAAR* HEEFT MIJN RUGZAK VOL 

MET STENEN GESTOKEN. 
 

*Enkele opmerkzame mensen hebben geconstateerd dat ik zelf wel een heuse flater had geslagen. Immers 
moet het ‘onnozelaar’ met 2x ‘N’ zijn. Ik was in de opgave een te zoeken woord vergeten in te voeren (en 

dus ook in het letterraam). Van een onnozelaar gesproken hé. Alleszins mijn verontschuldigingen hiervoor.  

Schiftingsvraag:  Ik heb de 10 ‘oude’ krantjes 3 keer gewogen en het gemiddelde daarvan genomen. Ik 
kwam op 663 gram. Er waren nogal wat Bosgeuzen die er super dichtbij hadden gegokt.  

Winnaar: Met alle vragen juist en een gok van 665 gram was Smeyers Mia de winnares van deze kwizzel. 
                  Zij ontvangt eerstdaags haar welverdiend prijsje.  

 



 


